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Melkweg

Je kunt in de wei uit een melkweg van 
wit
één takje fluitekruid plukken om thuis
in een vaasje te zetten en van dat takje
één twijgje afbreken en daarvan één
steeltje en daarvan één bloempje
en van dat bloempje één pointe
van het godganse pointillisme.
Nee, dat kun je niet.

Herman de Coninck
Uit: Enkelvoud, De Arbeiderspers 1991
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Een merel

Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker

Je ligt te denken in de nacht
het raam staat open - er is iets

Waarvan de vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven

Er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel

 
Rutger Kopland
Uit ‘Toen ik dit zag’
Uitgeverij G.A. van Oorschot B.V. 2008
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Boekentips

Boeken over onze relatie met de natuur.



Boekentips

Nog meer boekentips van Karin van As en Peter Luijten


